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‘Als het leven 
lastig wordt, 

ga dan 
terug in de 
familielijn’
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INTERVIEW

• Familietherapeut 
Kitlyn Tjin A Djie
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Jarenlang werkte Kitlyn Tjin A 

Djie in de jeugdzorg als familie­

therapeut. Ze ontdekte dat 

gedrag van kinderen veelal 

gerelateerd is aan stress in een 

familie. Als er niet over verlies  

of verdriet wordt gesproken,  

kan dat meerdere generaties 

ontredderen.  

‘Smaakt de soep je? Ik heb nog een hele pan, hè.’ Familietherapeut 
Kitlyn Tjin A Djie (69), die jarenlang in de jeugdzorg werkte 
waar ze het model ‘beschermjassen' ontwikkelde, voelt zelf als 
een warme jas om je heen zodra je een voet over haar drempel 
zet. Haar tafel staat vol lekkernijen, de Indische soep, die ze in 
haar kleurrijke jurk serveert, heeft ze zelf gemaakt. 
‘Beschermjassen’ gaat uit van de kracht van families en is haar 
antwoord op het westerse, witte, individualistische denken, 
waarin mensen met psychische problemen als individu worden 
behandeld, in plaats van als onderdeel van een familie. Door 
middel van opstellingen met de familieleden helpt ze vastgelopen 
mensen, indien nodig zelfs gratis bij haar thuis onder het genot 
van heerlijk eten. Ze gaat met ze op zoek naar de verhalen die 
soms generaties lang zijn stilgezwegen. Want: The truth will set 
you free, als de waarheid eenmaal op tafel ligt, voelen de familie-
leden vaak weer als een beschermjas om je heen. Net als pinguïns 
die om elkaar heen gaan staan als het erg koud is. 
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mocht schrijven, maar dat was het ergste wat we konden voor-
stellen. Ieder kind was anders, zei hij, en ieder kind heeft een 
andere brief nodig. Dat mijn ouders zo naar ons keken, is nog 
steeds een godsgeschenk.
Ik weet niet waarom ik ze niet durf te herlezen. Er is voor mij 
nog veel uit die brieven van mijn vader te halen, maar ik kan 
het niet aan om ze te lezen. Ik heb hem al zo lang moeten  
missen. Hij heeft mijn kinderen niet geboren zien worden.  
Alleen in mijn dromen kwam hij steeds kijken naar zijn klein-
kinderen. Dus tja, iets houdt me tegen. Ik vind het wel een 
mooie vraag. Ik vertel wel vaker dat ik zijn brieven nog heb, 
maar niemand vroeg me eerder: ‘hoe komt het dat je de brieven 
van je vader, die je vanaf je zestiende 10 jaar lang kreeg, in de 
kelder laat liggen?’ Ik denk dat ik dan de hele tijd moet huilen.”

Vind je het vervelend om te huilen?
“Nee, ja, ik huil niet vaak. Ik huil wel vaak met families mee, 
als ik ze begeleid, maar om mijn eigen verdriet huilen, doe ik 
niet gauw. Dus dat zit me ook een beetje in de weg, denk ik.  
Ik heb het ook druk. Heel druk.”

Jaja.
“Haha.”

Zou het kunnen dat je ze niet wilt lezen omdat 
je vader daarna ‘op’ is? Als je de brieven  
bewaart voor later, heb je nog een stukje.
“Hm, dat zou kunnen. Doordat hij overleed voordat ik moeder 
werd, leeft hij niet voort in de hoofden van mijn kinderen en 
mijn kleinkinderen, alleen bij mij en mijn zusjes. Dus dit is het 
enige wat ik nog van hem heb. Als ik met mijn zussen ben, 
hebben we het wel veel over hem. Eigenlijk zijn we best een 
gekke familie. Om de drie jaar ging er iemand weg. Dus wij 
zijn niet heel lang als gezin samen geweest. Maar mijn ouders, 
en mijn vader in het bijzonder, hebben ons op het hart gedrukt: 
jullie moeten altijd samen blijven, dus dat doen we. We hebben 
de traditie om in elk geval elke maand met z’n zessen te zoomen.”

Zelf groeide ze op in Suriname, op haar zestiende kwam ze naar 
Nederland. “Het was een grote, Surinaamse familie,” vertelt ze, 
terwijl haar Nederlandse man Hans, met wie ze twee kinderen 
en zeven kleinkinderen kreeg, zich uit de voeten maakt om 
zijn vrouw alle ruimte te geven. “We waren met zes kinderen. 
De vader van mijn moeder had altijd beloofd dat zij op haar 
zestiende mocht gaan studeren. Dat wilde ze graag, ze wilde 
docent worden. Maar hij overleed van het ene op het andere 
moment aan een hartaanval, waarna er geen geld meer was 
om te gaan studeren. Dus toen moest ze alsnog gaan werken. 
Terwijl ze dat deed nam ze zich stellig voor dat als zij zelf  
kinderen zou krijgen, die de allerbeste opleidingskansen  
zouden krijgen. Het gemis daaraan was haar grote verdriet. 
Samen met mijn vader besloot ze dat al hun kinderen op hun 
zestiende naar Nederland werden gestuurd. Daar kwamen  
we bij een gezin te wonen met een Duitse moeder en een  
Nederlandse vader.”

Dat lijkt me pittig, om zo ineens bij een vreemd 
gezin in te trekken.
“Ik vond dat helemaal niet erg, maar mijn zus, die nu 75 is,  
zei later tegen me: ‘Eigenlijk is mijn leven toen heel verdrietig 
geworden.’ Dus niet ieder kind heeft dat goed aangekund.  
We zaten er ook niet tegelijk, maar achter elkaar. Toen ik er 
zat waren er nog 4 andere meisjes, maar dat waren niet mijn 
zusjes. Het was een deftig gezin. We zaten met zijn zevenen 
aan tafel en naast de mevrouw zaten de twee meisjes die  
’s avonds de tafel hadden gedekt, daar was je urenlang mee  
bezig. De vrouw des huizes zag er altijd indrukwekkend uit,  
ze had manchetten en hoge, witte kragen, wij moesten ons ook 
keurig gedragen en gekleed zijn in een driedelig mantelpak. 
De hele tijd werd er op je gelet, hoe je at, hoe je zat. Mijn vader 
betaalde zich scheel aan kost en inwoning.”

Hoe kwam het dat jij het in tegenstelling  
tot je zus helemaal niet erg vond?
“Ik had van mijn drie zussen die eerder waren gegaan de 
verhalen gehoord. Daardoor was ik al een beetje aan het idee 
gewend. Ik had trouwens niet veel contact met mijn zussen in 
die tijd, wel met een Surinaams meisje in huis. Elk weekend 
zaten we met zijn tweeën te huilen dat we thuis misten, en  
intussen vertelden we elkaar verhalen van thuis. Wat ook hielp 
was dat mijn vader me elke week een brief schreef, ik heb die 
hier nog allemaal in de kelder liggen. Maar ik herlees ze niet.”

Waarom niet?
“Mijn vader overleed toen ik 25 was, en mijn vader was mijn 
alles. Hij was onze liefste vader. Zijn lange brieven waren op 
onze huid geschreven. Hij schreef ieder kind apart. We hebben 
weleens voorgesteld dat hij ook één brief voor ons allemaal 

‘Ik wil met een  
luizenkam door  

een familiehistorie,  
opdat er weer  

verbinding kan zijn’

>
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Hoe kwam jij er ooit op om familietherapeut 
te worden?
“Ik wilde altijd kinderrechter worden, ik wilde kinderen redden. 
Mijn moeder bracht namens de kerk voedselpakketten rond en 
ik hielp haar als tienjarige. Op een dag hoorde mijn moeder bij 
een huis een enorm gehuil van onder de grond komen. Daar 
bleek een gehandicapt meisje met vergroeide benen te zitten, 
dat heeft zij toen gered. Sindsdien dacht ik: dat wil ik ook, net 
als mijn moeder ga ik kinderen redden. Maar na twee jaar 
rechten ben ik gezakt, en ben ik een hbo-opleiding Sociaal  
Pedagogische Hulpverlening gaan doen. Ik begreep die oplei-
ding alleen niet. Het ging alsmaar over kinderen, maar nooit 
over families van die kinderen. Dat vond ik vreemd, waarschijn-
lijk doordat ik zelf afkomstig was uit zo’n hechte familie. Toen 
ben ik stage gaan lopen in het enige instituut in Nederland 
waar hele families werden opgenomen, de Triangel heette dat. 
Dag en nacht werkte ik daar in een therapeutisch huis waar  
24 gezinnen woonden. Na mijn studie ben ik er teruggegaan, 
het sprak me zo aan. Het ging daar niet over individuele psycho-
pathologie, het ging over zoeken in de historische familielijnen. 
Wat is daar gebeurd? Wat is er blijven hangen? Waar moet nog 
aandacht naartoe? Die manier van denken voelde als thuiskomen 
voor mij. Door de jaren heen ben ik er steeds meer van over-
tuigd geraakt dat we terug moeten naar vroeger, om te kijken 
naar verlieservaringen, migraties en trauma’s die families  
generatie op generatie blijven destabiliseren. Want bij transities 
zoals overlijden, migratie, of traumatische gebeurtenissen, 
hebben mensen de neiging zich terug te trekken in hun verdriet 
waarna ze uit verbinding gaan. Dan blijf je opgesloten zitten in 
je eigen verdriet, waardoor je het niet kan verwerken. Tachtig 
procent van de kinderen met klachten hebben familiaal gerela-
teerde stressklachten. ADHD, depressie, suïcidale gedachten, 
angsten, nachtmerries, boosheid, het is niet een defect bij  
het kind, maar de stress die in de familie speelt die nooit als 
gespreksonderwerp op tafel is gekomen.”

Familieopstellingen zijn erg ín om te doen. 
Vaak worden familieleden dan door vreemden 
gespeeld. Wat vind je daarvan?
“Ik zag de aflevering van ‘Zomergasten’ waarin trauma-
psychiater Bessel van der Kolk te gast was. Daarin lieten ze  
een filmpje zien van een meisje, wier ouders emotioneel niet 
beschikbaar waren. De mensen die tijdens de familieopstelling 
haar ouders speelden, gaven de reacties die zij als kind had  
gemist. Dat werkte helend. Doordat die nieuwe ervaring in  
het geheugen op de plek van het trauma gaat zitten, verschuift 
er iets in je brein en gaat het in je lichaam weer stromen. 
Veel ouders die de Holocaust hebben meegemaakt, hebben tegen 
hun kinderen gezegd dat hun leven is begonnen op 5 mei 1945, 
daarvoor was er niks. Maar die kinderen zien de hele tijd gedrag 
waarvan ze denken: waarom heeft mijn moeder altijd kasten 
vol eten? Waarom loopt ze als een schim door het huis? En  
dat is wat Bessel van der Kolk zegt: het lichaam onthoudt, dus 
linksom of rechtsom haalt het verleden je in als je er niet iets 
mee doet. 
Toch vind ik het beter om de opstellingen met echte familie
leden te doen, anders mis je de kans om opnieuw in gesprek  
te gaan met je familie. Mensen zeggen vaak: maar die familie 
deugt niet! Dat is meestal niet waar. Uit onderzoek blijkt dat  
acht van de tien familieleden gezond verstand heeft, dus we 
moeten echt proberen dat ouders en kinderen emotioneel  
verbonden blijven.
Er is een prachtig boek van familietherapeut Monica McGoldrick: 
‘You can go home again, reconnecting with your family’. Mensen 
die leren van het verleden zijn niet veroordeeld tot het blijven 
herhalen van de familiegeschiedenis. Ze beschrijft hoe het in 
kaart brengen van stambomen en het onthullen van intergene-
rationele patronen licht kan brengen in een familiegeschiedenis 
van vervreemding, scheiding en zelfmoord. Dus als het ook 
maar even kan, wil ik met een luizenkam door al die relaties 
heen om te kijken of er ergens nog een stofje zit dat valt weg te 
halen waarna er weer verbinding kan zijn.”

Wat zijn belangrijke levenslessen die je  
hebt geleerd?
“Dat elk kind anders mag zijn, en dat het heel belangrijk is om 
naar ieders familiegeschiedenis te kijken. Als het leven lastig 
wordt: zoek naar unfinished business. Probeer te voorkomen 
dat je uit verbinding gaat met je familie. Er zijn in Nederland 
veel mensen die in de jaren 60 hebben gebroken met hun  
familie, doordat ze hun ouders bijvoorbeeld te gelovig vonden. 
Ik zie dat terug in de samenleving. Doordat Nederlanders zo 
afstandelijk zijn op familiegebied, is het hier geïndividualiseerd 
en hebben veel mensen mentale klachten. Terwijl er wonder-
schone dingen kunnen gebeuren als je die mensen weer samen-
brengt, dat heb ik in 40 jaar families begeleiden vaak gezien.”

‘Wees niet bang om 
je familiegeheimen 

met je kinderen 
te delen, ze voelen 

het allang’ M
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van hun leven hier, maar ze vergeten om te communiceren 
over de pijn die ze hebben, doordat ze hun familie hebben 
moeten achterlaten. Daardoor krijgen de kinderen mentale 
problemen. In Nederland is daar weinig aandacht voor.  
Opmerkingen als ‘Je moet doorgaan en niet achterom kijken’ 
of ‘Wat sterk dat je niet huilt’, zijn hier gemeengoed. Daar 
moeten we vanaf, want dan kunnen die mensen veel beter  
herstellen.”

Toch doe je zelf ook lichtvoetig over je  
migratie naar Nederland.
“Ik denk dat dat komt omdat het helend is geweest dat ik met 
dat Surinaamse meisje herinneringen kon ophalen. Maar toen 
ik maatschappelijk werker was, merkte ik wel dat ik depressieve 
cliënten doorschoof naar collega’s. Mijn supervisor zei: ‘Wat 
raken zij aan jouw depressiviteit?’ Dat opende mijn ogen.  
Op mijn opleiding zei ik altijd tegen docenten: ‘Mijn hobby is 
slapen’, ik sliep veel. Pas later zag ik in dat het verdriet was. 
Verdriet om kerst zonder mijn familie bijvoorbeeld. Ik heb  
jarenlang gezocht naar een alternatief voor kerst om dat gemis 
niet te hoeven ervaren. Ik stortte me op sinterklaas, gaf veel te 
grote cadeaus aan de kinderen. Pas veel later heb ik dat verdriet 
om het gemis samen feestdagen te kunnen vieren, aangekeken.”
Bij het afscheid: “Ik ga nadenken over die brieven van mijn  
vader. Ik heb zijn onderhemden altijd bewaard, omdat ze naar 
hem roken. Hij had een heel speciale, lieve geur. Laatst rook ik 
eraan en was die geur weg. Ineens besefte ik: ik ruik mijn vader 
niet meer. Maar gelukkig heb ik nog wel een stukje van hem in 
mijn kelder.”  

Sla om voor 3x advies van Kitlyn  >

Wat zag je bijvoorbeeld?
“Tijdens een familieopstelling zei een dochter tegen haar moeder: 
‘Mam, waarom heb jij mij niet beschermd tegen het misbruik 
van mijn vader en mijn oom? Nota bene jouw man en jouw 
broer.’ Haar zoon van 15 sprong op en riep: ‘Dit kan toch niet, 
oma. Dat iedereen heeft weggekeken!’ De oma schrok zich wezen-
loos. Voor het eerst van haar leven vertelde ze dat zij ook als kind 
was misbruikt door haar broer. Die moeder herkende wat haar 
dochter overkwam, maar heeft niks gedaan. Ze kon het niet. Voor 
het eerst kon ze tegen haar dochter zeggen dat het haar zo speet. 
En dan gebeurt er iets magisch, er ontstaat weer verbinding.”

Welke lessen zou je graag overdragen?
“We leven in een tijd waar hard en snel wordt geoordeeld. Maar 
daarin zit niet de sleutel tot verbinding. Die zit in zoeken naar 
het verhaal dat nog niet is verteld. Het gaat om vertragen, om 
aandacht geven, om je verplaatsen in het perspectief van de ander. 
Kijk naar wie er naast je zit en bedenk of je diegene kan bijstaan.”

Je hebt met veel culturen gewerkt.  
Wat leerde dat je?
“Dat migrantenouders moeten gaan praten over hun migratie-
ervaring met hun kinderen. Ze focussen zich op het opbouwen 

In het kort
Kitlyn Tjin A Djie werd in 1953 geboren in Suriname. 

Als familietherapeut werkte ze jarenlang in de 

jeugdzorg. Nu is ze werkzaam als transcultureel 

systeemtherapeut en opleider. Ze is eigenaar 

van Bureau Beschermjassen en geeft trainingen 

in de zorg, het onderwijs en de welzijnssector. 

Samen met Irene Zwaan schreef ze diverse  

boeken, zoals ‘De familieziel, hoe je geschiedenis 

je kan helpen op je levenspad.’
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                Bied een beschermjas 
Als een kind gek doet in de klas, krijgt hij straf. Er wordt niet naar de 

context gekeken die het gedrag activeert. Als mensen bij mij binnen­

komen, zeggen ze: ‘O, het is zo fijn om hier te zijn, een tafel vol met 

eten, waar word je nog zo welkom geheten?’ En dat zeg ik ook tegen 

leraren: heet je leerlingen welkom in de klas. Bejegen ze niet met 

wantrouwen, want dat is gif. Om ze daarmee in hun meest kwetsbare 

periode te beschieten, is echt een misdaad, vind ik. Word een rots 

waaronder die studenten kunnen schuilen, vraag: wat kan ik voor je 

doen? Wat is er aan de hand? Wat heb je nodig? Dan komt er zo'n 

andere sfeer. Bied steun, dat is het hele idee van beschermjassen.  

3 tips van Kitlyn3 tips van Kitlyn
             �Vertel het  

je kinderen
Wees niet bang om je familiegeheimen 

met je kinderen te delen. Kinderen zijn 

gevende wezens. Ze geven, geven,  

geven, tot ze je kunnen vergeven. We 

zeggen vaak dat we onze kinderen in 

bescherming nemen door iets niet te 

vertellen, maar eigenlijk nemen we  

onszelf in bescherming. We vinden  

het zelf te moeilijk om het verhaal te 

vertellen. Maar vergis je niet: je kinderen 

hebben het allang gezien, gehoord, 

geroken, gevoeld. Kinderen zijn sponzen 

vanaf dat ze geboren worden, ze zuigen 

alles op. Hun eerste taal is de zintuigelijke 

taal. Ze weten het allang, alleen kennen 

ze het verhaal dat erbij hoort niet.

                   �Het belang  
van grootouders 

De relatie tussen grootouders en kleinkinderen is 

heel belangrijk. Door de veelvuldige aanwezigheid 

van grootouders leren kinderen van perspectief 

wisselen, ze moeten zich verplaatsen in een heel 

andere context. Dat is waaraan het in Nederland 

vaak ontbreekt. Kinderen worden hier als prinsjes 

en prinsesjes opgevoed, terwijl je pas empathie 

kunt ontwikkelen als je je kunt verplaatsen in het 

perspectief van de ander, en dat is iets wat je 

voortdurend moet oefenen. Door de eerste en derde 

generatie samen te brengen, werkt dat heel goed.
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